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De kerst- en nieuwjaarswens 
U was van ons gewend om voorafgaand aan de feestdagen in december een kerst- en nieuwjaarskaart te 
ontvangen.

De porto en drukkosten voor zo’n kaart lopen aardig in de papieren en vanwege het budget dat wij jaarlijks 
te besteden hebben en gelet op het feit dat we toch zoveel en zo lang als mogelijk willen vasthouden aan 
een uitje, waaraan voor u minimale kosten zijn verbonden, hebben wij het afgelopen jaar besloten te 
stoppen met het verzenden van de kerstkaarten.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij hopen dat u een fijne kerstperiode achter de rug heeft en dat het jaar 
2019 u toch veel goeds mag brengen. Wij zullen er van onze kant alles aan doen om in ieder geval bij onze 
uitjes voor Noord en Zuid weer een mooi, verrassend  en afwisselend programma te brengen.

Gelukkig kunnen wij u meedelen dat de directie van Attero inmiddels de subsidie voor het nieuwe jaar op 
onze rekening heeft gestort, zodat we inmiddels al volop met de voorbereidingen zijn gestart. 

Voor het wederom toekennen van de subsidie willen we de directie van Attero nogmaals onze dank zeggen. 
Wij stellen het zeer op prijs dat op deze wijze de oud-medewerkers nog steeds een bijzonder plaatsje 
hebben in het geheugen van Attero en zijn ons bewust van het feit dat er genoeg voorbeelden van andere 
bedrijven zijn waar op een andere, minder warme wijze, wordt omgegaan met medewerkers die zich vele 
jaren hebben ingezet voor dit mooie bedrijf en haar voorgangers. 

Wij zullen ons best doen de subsidie op een verantwoorde wijze te besteden en vele gepensioneerden weer 
een onvergetelijke dag te bezorgen.


Terugblik 2018 
Zoals u van ons gewend bent hebben we ook in 2018 weer een tweetal uitstapjes georganiseerd. Omdat 
beide activiteiten vooral in de buitenlucht plaatsvonden heeft de lange warme zomer ons geholpen om deze 
twee dagen opnieuw tot een succes te maken. 


Dagtocht Zuid op 3 mei 2018 
Deze tocht bestond uit twee delen. Het eerste deel van de dag was in het Openlucht Museum in Arnhem. 
Voor een aantal deelnemers een herhaling, maar voor velen toch de eerste keer dat men dit museum 
bezocht. Na de koffie met gebak vond iedereen al snel zijn weg door het park en haalde iedereen op zijn 
eigen wijze herinneringen op aan vervlogen tijden. Een ritje met de tram, bezoek aan een oude boerderij, de 
Molukse barakken, een oude melkfabriek, de Zaanse Schans en de Tilburgse huisjes. Een bezoekje aan dit 
museum is telkens weer een verrassing en in de bus naar de tweede bestemming van deze dag werd er 
nog driftig nagepraat over alles wat men had gezien. Maar, dat niet nadat we eerst van een heerlijke lunch 
hadden genoten.

De tweede bestemming was den Bosch. Ook dit is voor velen een bekende bestemming, maar vandaag 
heeft den Bosch zich van een heel andere kant laten zien. In kleine bootjes maakten we een tocht over de 
Binnen Dieze. Een kanalentocht dwars door en onder het oude centrum van den Bosch. Vroeger in gebruik 
voor het transport voor van alles en nog wat en in gebruik als “open riool”. Later deels gedempt, maar weer 
helemaal in oude luister teruggebracht en af toe spannend als je met je open bootje onder de gewelven van 
bruggen en woningen doorvoer. Met dank aan de stadsgidsen die ons op de hoogte brachten van allerlei 
wetenswaardigheden rondom   dit kanalenstelsel en de verdedigingswerken van de stad.

Na een lange dag werd, geheel in stijl, in een onderaardse kelder het diner opgediend. In de bus terug naar 
Tilburg en Buggenum, was het op de terugweg erg rustig. Misschien werd er alvast gedroomd over de 
mogelijke bestemming van 2019.




Dagtocht Noord op 20 september 2018 
Al ruim voor negen uur in de ochtend melden de eerste deelnemers voor het jaarlijkse uitje van SenAttero 
zich bij de poort van de lokatie Wijster. Omdat de ontvangstruimte niet beschikbaar was, werden we 
doorverwezen naar het personeelsrestaurant in de GAVI. 

Het duurde niet lang voordat iedereen aan de koffie met (VAM)cake zat en ruim op tijd konden we met de 
bussen van Schepers vertrekken naar Zwolle.

In de haven van Zwolle, achter de Scania-fabriek, lag voor ons het mooie partyschip Nirvana klaar. 

Over de IJssel voeren we met goed weer stroomopwaarts naar Deventer. Onderweg was goed te zien dat 
de droogte van de laatste maanden het waterpeil in de IJssel een flink stuk naar beneden had bijgesteld. 
Ook ons schip had daar in zoverre last van, dat zoveel mogelijk het midden van de rivier aangehouden 
moest worden. Voor we in Deventer arriveerden werden we aan boord verrast met een goede koffietafel en 
diverse soorten brood. Met een goed gevulde maag stapten we rond een uur of twee aan wal in de 
Koekstad. Daar werden we opgewacht door een aantal enthousiaste stadsgidsen die ons in groepjes 
meenamen naar de mooie en historische binnenstad.

Met allerlei verhalen over het ontstaan en de geschiedenis van Deventer en van allerlei gebouwen kregen 
we een goede indruk hoe het leven zich hier jaren geleden moet hebben afgespeeld. 

Na een poosje waren de schoenzolen aardig afgesleten en begaven we ons weer terug naar de IJsselkade 
en vonden we de Nirvana weer terug in het zonnetje dat ons de hele dag gezelschap hield. Terug op het 
water en nu stroomafwaarts naar Zwolle. 

Een enkeling begon zich al zorgen te maken toen er na verloop van tijd nog geen enkele actie viel te 
bespeuren rondom het beloofde buffet. Maar……..tot verrassing van iedereen opende zich ineens de vloer 
van de benedenzaal en kwam langzaam een kant en klaar en uitgebreid buffet uit het ruim van het schip 
naar boven.

Het is denk ik niet nodig te vertellen dat na een klein uurtje die tafel weer helemaal leeg naar beneden kon 
zakken. 

Voldaan en met goede zin stapten we na aankomst in Zwolle weer in de bus die ons terug naar Wijster 
bracht. Alom waren weer positieve geluiden te horen en beloofden we elkaar om volgend jaar weer van de 
partij te zijn.


Activiteiten 2019 
Nu de subsidie voor 2019 is ontvangen kunnen de plannen voor dit jaar concreet worden.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangen de deelnemers van Zuid een uitnodiging voor de uitdag op 2 mei. 
Opnieuw gaan we met de boot een tocht maken vanuit Drimmelen. Was ons doel vorige keer de Biesbosch, 
deze keer zullen we een ander gedeelte van de Hollandse wateren bezoeken. Het is te hopen dat de 
weergoden ons nu beter gezind zijn dan in 2016 toen de regen vrijwel de gehele dag gestaag op ons 
neerdaalde. In de uitnodiging vindt u meer informatie.


De uitdag Noord op 26 september gaat waarschijnlijk naar het buitenland. Meer informatie houden we nog 
even geheim. Er moeten nog wat afspraken gemaakt worden voordat we met meer nieuws naar buiten 
kunnen komen, maar zodra alles rond is, mag u bericht van ons verwachten.

Hou alvast deze datum vrij.


Activiteiten in volgende jaren ? 
We worden regelmatig in de winter benaderd met de vraag op welke data de uitjes gepland worden. Dit in 
verband met vakantie-afspraken. Het doet ons deugd dat men de vakantie wil aanpassen aan de uitdagen. 
Een teken dat deze dagen in de smaak vallen.

Om duidelijkheid te scheppen omtrent de data heeft het bestuur besloten om in het vervolg vast te houden 
aan het volgende schema:

Zuid, de eerste dinsdag in mei ( met uitzondering van 4 en 5 mei)

Noord, de laatste donderdag van september.


Website SenAttero 
Het is wellicht opgevallen dat de website momenteel niet actueel is. We hebben de nodige technische 
problemen gehad, maar de oplossing is in zicht en we hopen dat we binnen afzienbare tijd weer een 
website hebben waar u alle informatie kan vinden.
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